Een Wildernisavontuur in Zweeds Lapland


Tijdens een gezellig avondje met de vriendengroep (Erik-Jorn-Goof en Gijs) wordt het idee geboren om ons jaarlijks avontuur weer te gaan plannen …..wederom naar Zweeds Lapland. Onze wens is om eens een echt wildernis avontuur te gaan beleven. Wij komen in contact met Jonas de eigenaar van het kleinschalig bedrijf “Nordic Flyfishing Jewels” een gemoedelijke aardige bourgondier uit Belgie die al 12 jaar in Lapland woont en ontmoeten hem tijdens de vliegvisbeurs in Charleroi. Samen met Jonas maken wij plannen wat wij graag zouden willen gaan beleven...geen Luxe...gewoon lekker back to Basic.........
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Ideeën komen op tafel...onze fantasie begint een vorm te krijgen....het avontuurlijk bloed begint te stromen.....nu alles regelen...gezamenlijke vliegbindmomenten.....genieten van alle voorpret...maar wat het lastigste is......wachten......
Op 3 september 2023 is het dan zover.....AMS >Stockholm> Umea.....de huurauto ophalen...Welkom Lapland...hier zijn we dan.........voor 9 dagen....
Laat in de avond krijgen wij een warm welkom van Jonas...die gedurende 9 dagen onze gids-kok-zielsverwant en vraagbaak is......
De 1e dag vissen wij op de Juktan.....vangen onze vlagzalmen...draaien extra studs onder de waadschoenen.....wennen aan het diepere waden...
Dag 2 gaan wij op pad naar de Gargan-een mooie bosrivier waar het waden door de wilde stroming aanzienlijk moeilijker is......
De weergoden zijn ons goed gezind voor de komende week...waarop wij besluiten om na de korte gewenning...de paden te gaan verlaten en op avontuur te gaan in de Fjall(hoogvlakte) om te gaan jagen op wilde bruine forel. Plannen...inpakken...proviand inslaan.....check...dubbel check....op weg naar basic!!
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De bosrivier de Gargan





Klaar voor het Fjall-avontuur
Aangekomen in niemandsland maken wij voor de komende week een basecamp aan de oever van de “Ovre Juktan”, geen luxe.....geen toilet...geen stromend water...geen internet.....alleen het geluid van stromend water ...knisperend houtvuur...geen paden.....maar wel een mooie saamhorigheid......
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Hotel onder de Blote Hemel
(Basecamp)
Wij slapen in de wilde natuur in hangmatten (met een klamboe) en in tentjes.....
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